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UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening 
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek (hoofdkantoor)
Kamperdijklaan 6, 6866 BR  Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT  Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:
- Buitenschilderwerk - Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten - Behangen
- Wandafwerking - Houtrot sanering
- Restauratie-werken - Spuitapplicatie
- Periodieke controles 

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520

 info@berendsenschilderwerken.nl

Acosti Notariskantoor 
Jacobaweg 12
Postbus 13
6860 AA Oosterbeek
Tel: 026 - 3391058
Fax: 026 - 3390652
E-mail: info@acosti-notaris.nl
www.acosti-notaris.nl

DE IJZERWARENHANDEL

Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Kantoor Oosterbeek | (T) 026 322 96 73 | www.braam.nu

Voor sieraden en reparaties

Con Vogel
Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek
Tel.: (026) 334 13 21

BEHANG | GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT | LAMINAAT

PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435

E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor 
vakmanschap op gebied van:
•  Binnen- en buitenschilderwerk
•  Restauratie/renovatie en 

reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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Levenskunst
Bij de kassa van menig boekhandel liggen boeken vol levenswijsheden. Bijvoorbeeld ‘Grote Panda en 
Kleine Draak’: vol wijze spreuken en ontroerende tekeningen. Het ademt de sfeer van bestseller ‘De jongen, 
de mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy (vertaald door Arthur Japin). ‘Grote Panda en Kleine 
Draak’ is van James Norbury (en vertaald door Ariane Schluter). Het is een boek om op tafel te leggen – om 
open te leggen bij een spreuk die je raakt. Om een foto te nemen van één spreuk mét illustratie en deze 
naar iemand te sturen, die wel wat bemoediging kan gebruiken. 

Dit soort levenswijsheden staan erin: ‘Wees moedig. 
Je weet nooit waar een eerste ontmoeting toe 
kan leiden.’‘Ik heb het nu even te druk om naar de 
bloemen te kijken,’ zei Kleine Draak. ‘Dan moet je 
het juist doen’, zei Grote Panda. ‘Hoe lukt het je om 
door te gaan?’ vroeg Kleine Draak. ‘Soms,’ zei Grote 
Panda, ‘is zelfs het kleinste stapje beter dan geen 
stap.’

Het thema van dit zomernummer is ‘Levenskunst’. 
Levenskunst wordt vaak gevat in spreuken. Mooie 
gesprekken kunnen ontstaan als je mensen 
vraagt naar hun levensmotto of naar de wijsheid 
die ze meekregen van een ouder of andere 
belangrijke persoon in hun leven. Ook de bijbel kent 
spreukenwijsheid. Het bijbelboek Spreuken staat er 
vol mee. Met als basis: eerbied voor het leven, voor 
de ander, voor de schepping en de Schepper.

Het zijn een soort van tegeltjeswijsheden. En zoals 
bij alle tegeltjeswijsheden geldt ook hier dat je je er 
voorzichtig en met mate van moet bedienen. Maar 
af en toe een goede spreuk kan een mens doen 
opveren, een lach brengen, een nieuwe blik, een 
andere visie op iets waar je tegenaan loopt.

Het bijbelse Spreukenboek maakt helder dat 
‘geloven een werkwoord’ is. De spreuken zijn vaak 
kritisch op onze levensstijl. Het zijn geen zweverige 
feel-good spreuken. Al ons ‘voor onszelf houden, 
doen alsof wij recht hebben op van alles en nog wat, 
alsof aarde en land ons bezit zijn’ wordt aan de kaak 
gesteld. Spreuken nodigt je uit om ‘om te denken’: 
anders te denken en anders te doen. 

‘Kijk bij je voet, (…), waar speenkruid
bloeit, de lucht gespiegeld blauw is in het diep.

Voel warmte op je neus, zie ’t vroege blad 
van vlier. Je keek te ver. Dat wat je zoekt is hier.’

Wat is (jouw) levenskunst? Een vraag om aan elkaar 
te stellen. Om te horen hoe een ander balans zoekt, 
balanceert, troost vindt, hulp durft vragen, nieuwe 
moed vindt, zich herpakt, een andere weg inslaat. 

En levenskunst ligt ook op straat. Zie de foto, 
gemaakt in zomaar een wijk in Utrecht, met een 
spreuk van Johan Cruijff: ‘Alleen kan je niks, je moet 
het samen doen’.

Martine  Nijveld

Een tekening van James Norbury

Ook poëzie kan een bron van levenskunst zijn. 
Marjoleine de Vos zegt in haar gedicht ‘Ruimtevrees’ 
tegen een mens die altijd verder wil en meer wil zien 
of naar een ander kijkt - of ook tegen zichzelf als ze 
zich in veelheid en ruimte verliest:
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Van de predikanten
Kerk in de samenleving
Kortgeleden was er een benefietconcert in de Vredebergkerk. Voor 
oorlogsslachtoffers en musici in de Oekraïne. Het Arnhem Synfonietta 
gaf daarmee haar betrokkenheid en gevoel van solidariteit klank en 
kleur. 

Het was een mooi en vol concert. Ook mooi was de vraag of een van 
de predikanten een kort woordje zou willen spreken, liefst met een 
gedicht en dat mocht ook nog wel ingeleid worden. Ik ging graag op 
de uitnodiging in en ervoer dat ook wel een beetje als present zijn als 
kerk in de samenleving, en dat is een goede rol. De drempels mogen 
laag zijn, en daardoor de kerk (en haar werkers) niet alleen toegankelijk, 
maar ook en misschien wel vooral naar buiten tredend. 

Het is ín de kerk dat de wereld, met alles wat daarin omgaat aanwezig 
is. Het is ín de wereld waar de kerk zich mag laten horen en zien. Niet 
met al te grote woorden graag; maar laat het wel altijd met hoop zijn. 
Hoop verbindt. Net als muziek en de wens om voor de ander die het 
moeilijk heeft wat te kunnen betekenen. Soms door een actie, soms 
door te blijven bidden.

Irene Pluim

Bid om vrede
op je eigen manier
in je eigen taal
in het geloof dat bij je hoort

Bid om vrede
met stille overtuigingskracht
treffende woorden
zonder ophouden

Bid om vrede
met je ogen wijd open
met je handen, je voeten, in   
 beweging
met je buren, met vrienden
en met wie je nog niet kent

Bid om vrede
laat snaren trillen
maak lawaai en maak muziek
raak gevoel
en laat je raken

De ander, dat ben jij
en wie ben jij
zonder omkijken?

Op dinsdag 13 mei hadden we een gemeente-avond rond ‘Veelkleurig 
Vieren’. Het was een goede ervaring om met elkaar in gesprek te gaan 
rond de liturgie: we vieren samen, wat beleef jij? Mooi om gewoon 
maar eens te horen hoe anderen de diensten ervaren. Wat een ander 
belangrijk vindt. Wat men meer/minder/anders zou willen. En wie weet 
welke ‘andere richtingen’ voor ons opengaan?!

De zomer is voor veel mensen ook vakantietijd. Tijd om eens een andere 
richting op te gaan. Om verfrist weer terug te komen. Velen blijven om 
wat voor reden dan ook thuis. En wie weet ontmoeten die elkaar wel bij 
de zomerinstuif (zie elders). Voor mijzelf is het een zomer na een intensief 
jaar: een jaar van opnieuw beginnen, kennismaken met heel veel 
mensen, van verhuizen en van thuisraken. Veel mensen hebben aan 
dat laatste hun steentje bijgedragen. Hartelijk dank daarvoor.

Na de zomer is de startzondag onder het thema ‘Ga mee’. Dat thema 
wordt ook ons jaarthema. Het lijkt de ruimte te bieden om op een eigen 
wijze mee te doen aan gemeente-zijn: loop mee, lach mee, bid mee, 
doe mee, vier mee, zing mee, bouw mee, beleef mee. 

Martine Nijveld

Andere richtingen …
Op de kruising bij restaurant Schoonoord staat het verkeersbord ‘Andere richtingen’. Ik vind dat altijd een 
heel bijzondere aanduiding. Want waar ga je heen, als je naar ‘Andere richtingen’ gaat? Je weet niet waar 
je uitkomt. Alleen misschien dat je het vertrouwde en bekende verlaat. Een bord waarbij je kunt mediteren: 
welke andere richting zou ik weleens willen beproeven?
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In memoriam
Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Gijsbert (Gijs) van Soest, 22 december 1935 - 4 april 2023
Op 12 april herdachten we in de Oude Kerk Gijs van Soest van de Hilhorstweg. 
Hij woonde er een leven lang, geboren en getogen, en ook met zijn vrouw Truus en hun gezin. Een gezin van ‘voor elkaar klaarstaan’. 
Gijs was niet ‘kerks’, maar wel gelovig. In zijn doen merkte je wat hem dreef: hij was behulpzaam en zorgzaam. Graag bezig: met de 
tuin, de kippen, de pony’s. Veel plezier had hij in de ritjes met paard en wagen. Door zijn baan bij de PTT kende hij alle wegen en wist 
hij iedereen te wonen. Moeilijk vond hij het toen hij steeds minder kon, hij miste zijn vrouw Truus en er was het grote gemis van zoon 
Adriaan. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen droegen zorg voor hem, zoals hij voor hen had gedaan. Op paard en wagen werd hij 
ook naar de begraafplaats gebracht. Een afscheid in zijn stijl. (MN)

Geertje Margaretha (Greet) 
Verhoef – Alffenaar, 
1 oktober 1943-8 april 2023
Op Stille Zaterdag overleed Greet Verhoef, 
lieve moeder, oma en zus, wonend aan de 
Urquhartlaan. Boven de rouwkaart stond: 
‘Ik geef jullie een nieuwe regel: Houd van 

elkaar’ (Johannes 13). Woorden die Greet zelf had kunnen 
zeggen. Geloven was voor haar een werkwoord. Haar 
kinderen schonk ze een warme jeugd, ze gaf taallessen aan 
anderstaligen en ving kinderen op in haar gezin. In de kerk 
was ze diaken en bezoekmedewerker. Ze zong bij de Lofstem 
en was vrijwilliger bij het uitgiftepunt van de Voedselbank. Ze 
zorgde voor haar man Kees en genoot van haar kleinkinderen. 
Greet hield van het leven - ook toen haar tijd bonustijd 
werd. Ze genoot van muziek en samenzijn. En in dat alles 
wist ze zich gedragen - door God en mensen. Zo hebben 
we haar toevertrouwd aan de aarde en aan God - op de 
Koningsakker, bij haar man Kees. (MN) 

Jacoba Fokje (Coby) Zonneveld – 
Schram, 18 april 1936-3 mei 2023
Op natuurbegraafplaats Heidepol en in 
de Oude Kerk herdachten we op 11 mei 
Coby Zonneveld met liefdevolle verhalen 
en mooie muziek. Bachs ‘Bist du bei mir’ 
klonk, verbonden met de trouwdag van 

Coby en Jaap. De bijbellezing was psalm 121 in een vertaling 
van Oosterhuis. Coby hield van zijn teksten vanwege de ruimte 
die ze geven. God zag ze als een geest van liefde, waaiend in 
en door mensen. Ze was blij met de liefde van haar kinderen 
en kleinkinderen, genoot van haar achterkleinkind. Met veel 
plezier werkte ze in het onderwijs: het wonder van kinderen 
die leren lezen. Een nieuw leven bouwden Jaap en Coby op, 
toen ze gingen wonen in Oosterbeek, dichterbij de kinderen, 
oppassen op de kleinkinderen. De laatste jaren woonde ze in 
Verburgt-Molhuysen Staete. (MN)

Grada Wilhelmina (Wil) Wandel-
Hendriks, 9 juli 1936–7 mei 2023
Op vrijdag 12 mei namen we afscheid van 
Wil in de Oude Kerk, plek van betekenis. 
Ze werd 86 jaar. Wil was een zorgzame, 
gastvrije en strijdlustige vrouw met een 
sterke eigen mening. Met Leen kreeg zij 
vier kinderen en kleurde ook verlies hun 

gezinsleven. Bij het bericht van haar ziekte ervoer Wil vooral 
rust, ‘veilig in Jezus’ armen’. Het geloof was haar dierbaar. In 
het hospice in Rozendaal liet zij het leven los. In de kerk klonken 
psalmversen, zongen we ‘haar liederen’, schetste dochter 
Anita haar levensloop. De Heer heb ik lief, hij hoort mijn 
stem, mijn smeken, hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn 
leven lang (Ps 116, 1-2). In familiekring werd zij aan de aarde 
toevertrouwd. Geborgen in Gods liefde. (IMP)

Lammert Stavast, 8 mei 1942 - 18 mei 2023
Op 18 mei overleed in de leeftijd van 81 jaar Lammert Stavast. 
Ik heb hem leren kennen in 1996 toen hij voorzitter was van de 
beroepingscommissie. Het was en bleef een plezierig contact 
met een sympathiek mens, zeer betrokken op de kerk en de 
wereld om hem heen. Actief betrokken bij de cantorij, een 
lage bas, ook in zijn spreken. Een groot verdriet en verlies was 
het overlijden van zijn vrouw Hennie. Hij stopte na haar dood 
met werken en was vaak in het buitenland, Frankrijk met name 
waar zijn schoonzus en zwager een camping overnamen. Zo 
raakte hij wat los van de kerkelijke verbanden. De laatste jaren 
leefde hij teruggetrokken en was er met name contact met zijn 
dochter Jorine, die lang mantelzorg heeft verleend. Een grote 
steun voor hem. De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden. 
Ik gedenk hem met respect en in dankbaarheid. (HS)
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Een kunstenaar vertelt ...
Levenkunst
Wout Herfkens is één van de kunstenaars die op Arnhems Buiten een 
plek gevonden heeft om zijn creativiteit de vrije loop te laten. Wout is 
bij sommigen van u bekend door de lezing die hij in het kader van Thee 
met Thema verzorgd heeft. Wout heeft mij ontvangen in zijn atelier en 
daar hadden we een bijzonder gesprek.

Wout groeit op in een atheïstisch 
gezin. Zijn ouders hadden hun 
protestantse geloof al voor zijn 
geboorte achter zich gelaten. 
Wout vraagt zich als puber al af: 
Waar gaat dit leven over, het 
moet toch zin hebben?
Ondertussen moet er ook een 
andere vraag beantwoord 
worden: Wat wil ik eigenlijk 
worden?

Wout heeft na het vwo geen idee 
welke kant hij op wil. Hij probeert 
de studie bouwkunde. Daarmee 
kun je veel kanten op, zegt men, 
maar na een half jaar stopt hij 
ermee.

Wat nu? Hij beseft dat hij zich 
meer moet toeleggen op tekenen 
om de kunstzinnige kant op te 
kunnen gaan en uiteindelijk 
wordt hij toegelaten op de 
kunstacademie in Arnhem.
Ook al was er geen band meer 
met een geloofsgemeenschap, 
Wout blijft altijd zoeken naar 
zingeving. Hij houdt zich bezig met 
meditatie en verdiept zich onder 
andere in het boeddhisme.

Als hij aan het werk gaat als 
kunstenaar, heeft hij inmiddels 
geconcludeerd dat zijn kunst 
over de grote thema’s van het 
leven moet gaan. “Ik houd me 
bezig met serieuze onderwerpen 
die ik op een lichte toon wil 
behandelen.”

En zo is hij uitgekomen bij de 
beeldenserie Jésus à l’Hôpital. 
Inmiddels bestaat deze serie uit 
meer dan 140 exemplaren.
De kruisen zonder Christusfiguur zijn 
ook mooi. “Je ziet heel duidelijk de 
horizontale en de verticale lijn. De 
horizontale lijn houdt op als een 
mens overlijdt. De verticale lijn is 
de stille, tijdloze verbinding tussen 
God en mensen.”

Christus aan het kruis: symbool van 
het lijden voor de mensheid.
Veel kruisbeelden worden 
afgedankt. Wout zegt hierover: 
“Als je Christus afdankt, haal hem 
dan in ieder geval van het kruis 
af. Er moet een eind komen aan 
zijn lijden.” Voor Jésus à l’ Hôpital 
haalt hij Jezus van het kruis af, 
maakt hem schoon, verzorgt de 

wonden met pleisters en legt hem 
op een bed. Dit gebeurt allemaal 
heel liefdevol.

In zijn atelier laat hij veel 
voorbeelden zien: van klein naar 
groter. De laatste tijd plaatst hij 
ook bedjes met de verzorgde 
Jezus in koffertjes. Zo kunnen deze 
Christusfiguren gebruikt worden 
door geestelijk verzorgers.

Op mijn vraag: Denk je dat dit een 
fase is in je kunstenaarschap? zegt 
Wout: “Mijn kunst gaat altijd over 
levensvragen. Ik kan dit blijven 
doen, zolang er afgedankte 
kruisbeelden voorradig zijn.” 

Uit welke hoek krijg je de 
meeste belangstelling voor 
deze kunstwerken? “Uit de 
protestantse hoek, want daar is 
geen beeldcultuur. In katholieke 
kerken zijn beelden genoeg, daar 
is voor nieuwe beelden minder 
belangstelling.”

Heel mooi om met dit serieuze 
onderwerp vorm te geven aan je 
kunstenaarschap. Levenskunst!

Opgetekend door Joke Weening



Oppas (0 tot 4 jaar) 
en kindernevendienst 
(basisschoolleeftijd): tijdens 
alle morgendiensten 

Tieners: eerste en derde 
zondag van de maand tijdens 
de dienst tienergespreksgroep
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Jeugd en Jongeren

Afsluiting seizoen Wiebers en Blue
Deze weken sluiten zowel de Wiebers als de Blue 
het seizoen feestelijk af. De Wiebers hebben in het 
weekend dat dit kerkblad uitkomt een kamp van 
24 op 25 juni. Een kamp voor gezelligheid, samen 
doen en ook een dienst op zondagmorgen. De 
Blue sluit gezellig af met de traditiegetrouwe BBQ. 
Heel veel plezier met elkaar!

Leiding gezocht
De eerste en derde zondag van de maand hebben 
de tieners onder de dienst tienergespreksgroep. 
Een moment om samen na te denken, te vieren, te 
lachen, te ontdekken. 

Wil jij meehelpen om hier vorm en inhoud aan te 
geven? Fijn! U mag bellen naar Henrita Woudenberg, 
06 48156788, ook indien u twijfels of vragen hebt, bel 
gerust!

Zomerperiode en start vanaf 
september
Ook in de zomervakantie is er elke zondag 
kindernevendienst. TGG, Wiebers en Blue starten 
weer vanaf de startzondag. Meer info in de volgende 
bijEen.

In gloed van Pinksteren?! Met 
Pinksteren maakten de kinderen 
tijdens de kindernevendienst 
schudbollen die het wonder van 
Pinksteren een beetje laten zien.

We vinden het fijn als de kinderen 
meezingen met het kinderlied in 
de kerk. Daarom zingen we nu 
een paar weken achter elkaar 
hetzelfde kinderlied. Zo leren we 
de liedjes steeds beter. We gaan 
bekijken hoe dat bevalt. 

De kinderen willen in de 
kindernevendienst graag 
sparen voor iets dat goed is 
voor het klimaat en voor arme 
mensen. We gaan sparen voor 
slimme kooktoestellen voor 
mensen in Bangladesh, een 
project van Kerk in Actie. De 

kooktoestellen gebruiken minder 
hout en ze produceren ‘afval’ 
dat de grond vruchtbaarder 
maakt. Heel duurzaam! Tot 
slot: in de overstapdienst van 
2 juli zwaaien we de oudste 
kinderen uit. Zij gaan naar de 
tienergespreksgroep. We gaan 
ze wel missen! Gelukkig komen er 
altijd weer nieuwe kinderen bij. 

Vanuit de kindernevendienst ... Vooraankondiging 
tienerkamp??
In het weekend van 14 en 15 
oktober gaan we met de tieners 
op avontuur in de Ardennen. 
Een mooi moment om elkaar 
beter te leren kennen, elkaar te 
stimuleren en veel lol te maken.

Zo hopen wij met elkaar een 
waardevolle basis te creëren 
voor een jaar met mooie 
gesprekken en ontmoetingen bij 
de tienergespreksgrvoep (TGG) 
en bij de Blue. We verklappen 
nog niet teveel, maar je tent 
mag mee!
Hou de app en de zondagsbrief 
in de gaten, daar zullen we 
begin juli verdere informatie 
met jullie delen.

Zomerweek: Bouw je mee?
De voorbereidingen voor de zomerweek in Schaarsbergen zijn weer 
in volle gang. 19 t/m 21 juli van 10.00 tot 16.00 uur zijn alle kinderen 
en jongeren vanaf vier jaar welkom. Het thema dit jaar is BOUWEN. 
Leuk als je erbij bent! We zijn nog op zoek naar ouders, opa/oma’s, 
gemeenteleden jong en oud om ons te komen helpen. Heb jij zin om 
een dag of dagdeel te komen ondersteunen dan horen we dit graag. U 
kunt contact opnemen met Henrita Woudenberg, 06 48156788



8

Kerk in de samenleving
Tijd
Het is de tijd van “wanneer ga jij met vakantie?” of 
“wij zijn de komende weken afwezig”. Een tijd om 
even te ontspannen, nieuwe indrukken opdoen, 
genieten van Gods mooie schepping. Het is goed 
om even afstand te nemen, je opnieuw op te laden 
voor een nieuwe klus, een nieuw seizoen. 
Niet iedereen is in de gelegenheid om op vakantie 
te gaan, er zijn ook thuisblijvers. Van veel van hen 
kunnen we iets leren over levenskunst als je ziet en 
hoort hoe dankbaar ze zijn met wat nog wél kan, 
met een bezoekje of een telefoontje. 

Het is ook een tijd van een stapje terug doen, 
anderen doen weer een stapje naar voren. Als 
diaconie zijn we heel blij dat Gerard Groot Zwaaftink 
secretaris van de diaconie wil worden. Zo kan 
het werk van de diaconie doorgang vinden met 
nieuwe mensen en kan ik een stapje terug doen. Iets 
verderop stelt hij zichzelf voor.

Meedenken en meedoen
Kortgeleden had de diaconie alle werkgroepen die 
onder de Kerkgroep Diaconaat vallen uitgenodigd 

Bloeiende kerktuin
Wat fijn dat er groen is rondom de 
Vredebergkerk, want een kerktuin 
biedt ruimte aan de natuur, 
zodat het insecten en andere 
dieren aantrekt. De huidige tuin 
kan natuurvriendelijk worden 
gemaakt, door bij-vriendelijke 
vaste, bloeiende planten en 
inheemse struiken aan te planten. 
Zo krijg je een stukje natuur rond 
de kerk en laat je tegelijk iets 
zien van (de zorg voor) Gods 
schepping. Hoe mooi is het om 
daar gezamenlijk een plan voor 
maken om dat vervolgens ook 
met elkaar te realiseren en te 
onderhouden. En niet te vergeten 
ervan te genieten!

Met deze vraag en een 
inrichtingsplan op tekening 
gingen we eind maart in 
gesprek met het College van 
Kerkrentmeesters. Na een positief 
antwoord van hen en een 
oproep voor planten en planters 

voor een bijeenkomst. Het was alweer een hele tijd 
geleden dat wij elkaar in een grotere samenstelling 
gesproken hebben. En wat worden er veel 
activiteiten door de verschillende werkgroepen 
ontplooid! Onze relatief nieuwe voorzitter was 
verbaasd over wat er allemaal gedaan wordt 
op diaconaal vlak: door de ZWO-commissie, de 
werkgroep Groene Kerk, de vrijwilligers bij de 
voedselbankuitgifte, werkgroep energiegeld 
delen, gesprekken met de burgerlijke gemeente, 
het omkijken naar statushouders in Wolfheze en 
asielzoekers in het AZC in Oosterbeek. En dan is dit 
lijstje nog niet compleet. 

Het is mooi dat zoveel gemeenteleden actief 
meedoen en meedenken rondom alles wat met 
diaconaat te maken heeft. Het was een goede 
bijeenkomst waar we hopelijk elkaar hebben 
geïnspireerd zodat al het diaconale werk door kan 
blijven gaan. 

Jannie van Doorn

ging eind april de eerste schop in 
de grond.

Enthousiaste reacties
Behalve een perk met bloeiende 
planten uit vele tuinen heeft 
het al veel meer opgeleverd. 
Enthousiaste reacties, mooie 
gesprekken en ontmoetingen, 
tuinbezoeken, samen plaggen 
en planten, meedenken over de 
verdere inrichting en ook al een 
bank en een tuinslang.

In het najaar wordt er een stuk 
gras vervangen door inheemse 

struiken. En misschien wordt het 
planten-stuk nog wat uitgebreid. 
Ter vervanging van een deel van 
het grind denken we nog na wat 
een goeie, groene, bloeiende 
oplossing kan zijn. Afnemers van 
het grind hebben zich al gemeld. 
Een speels lopend pad dwars 
door het gras is onze wens, net 
als de mogelijkheid om (een 
deel van) het hemelwater af te 
koppelen naar de tuin.

Namens dewerkgroep Groene 
Kerk, Engelien Heinen
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Sociaal bewogen predikanten 
opleiden 
Het derde kwartaal van 2023 hoopt de ZWO-
commissie een aantal keren te collecteren voor de 
predikantenopleiding in Colombia. Als Colombia 
in het nieuws komt is dat meestal niet positief. Het is 
een land met veel problemen van geweld, armoede, 
uitbuiting en (drugs) criminaliteit.

Hoe breng je vrede en gerechtigheid in een 
gewelddadig land als Colombia? Door kleine 
stappen te nemen, ook als kerk, te beginnen 
bij theologiestudenten. Hiervoor is meer nodig 
dan alleen theologische studie. Predikanten in 
Colombia hebben immers ook een belangrijke 
maatschappelijke functie.

In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie 
uitgezonden als docent praktische theologie aan de 
universiteit in Cali. Met haar studenten onderzoekt ze 
wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze deze 
toekomstige predikanten toe om straks samen met 
hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Studenten kunnen praktische cursussen volgen 
die hen van pas kunnen komen als ze in de 
regio aan de slag gaan als predikant of kerkelijk 
werker. De cursussen gaan onder andere over 
gezinspsychologie, jeugdwerk, conflictoplossing, 
vredesopbouw, contextueel bijbellezen, geloof in het 
dagelijks leven, pastoraat en diaconaat.
Dit helpt jonge predikanten om als christelijke 
leidslieden hun kerken te sturen in de volle breedte 
van de maatschappelijke en geestelijke problemen.

Jeannet Bierman schrijft regelmatig een weblog/
rondzendbrief waar u zich gratis op kunt abonneren. 
Kijk op www.kerkinactie.nl en zoek op uitgezonden 
medewerkers. 

Kerkgroep Beheer

Ondanks dat coronamaatregelen voor een deel 
van 2022 nog van kracht waren, kwam er door 
inhaalverhuur extra geld binnen. 

De rente op tegoeden begon weer voorzichtig te 
stijgen en er werd een subsidie ontvangen voor 
het onderhoud van de monumentale pastorie 
aan de Benedendorpsweg. 

De onder invloed van de invasie in Oekraïne sterk 
stijgende energieprijzen hadden nog geen invloed 
op onze rekening omdat er tot 1 januari 2023 een 
vast contract gold. 

Een nieuwe predikant deed haar intrede en 
weer moesten er onderhoudswerkzaamheden 
aan gebouwen worden uitgesteld wegens 
personeelskrapte bij de aannemers. Al deze 
factoren hadden invloed op onze financiën.

Op www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl/organisatie/
anbi vindt u uitgebreidere cijfers en toelichting.

Marianne van Helden-Welmers, penningmeester

Financieel jaarverslag (2022)
Deze sterk verkorte weergave van de 
Jaarrekening 2022 werd op 11 mei jongstleden 
door de kerkenraad vastgesteld. Het begrote 
tekort voor 2022 (€ 35.370) werd door diverse 
omstandigheden omgebogen in een klein positief 
resultaat.

Opbrengsten en Baten
Bijdragen van leden en anderen
Opbrengsten onroerende zaken
Overige opbrengsen en baten
Totale baten

Uitgave en Kosten
Kosten kerkelijke gebrouwen
Pastoraat
Salarissen en vergoedingen
Overige uitgaven en kosten
Totaal Lasten

Resultaat

Rekeningen in €
283.422
97.860
18.416

399.518

100.792
117.613
102.049
77.230

397.684

1.834



Uw talent, uw plek in de gemeente
Doen wat bij je past en waar je enthousiast van kunt worden

Tenslotte
Ambtsdragers zijn ook lid van de kerkenraad. Voelt u zich aangesproken maar wilt u geen ambtsdrager 
worden, er zijn ook vacatures voor bezoekmedewerker, financiële administratie, ict-werkzaamheden en 
jeugdwerk. De meest actuele informatie vindt u op www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl/talenten-en-vacatures/ 

De kerk draait op vrijwilligers. Op mensen die zich willen inzetten voor een levendige gemeente in en rond 
Oosterbeek. Deze pagina nodigt u uit om te kijken of u één van de vacatures zou willen opvullen.

Douwe de Vries: “Bij het werk van 
de Kerkenraad en het CvK zie je 
hoeveel mensen zich op allerlei 
manieren inzetten voor de gemeente. 
Sommigen ervan leer je beter kennen 
en dat is verrijkend.”

Meewerken aan de financiële stabiliteit van onze 
kerkelijke gemeente 
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) zorgt voor:
• het laten reilen en zeilen van onze gemeente door geldwerving, 

beschikbaarheid gebouwen en personele ondersteuning 
• het gezond houden financiën om toekomst zeker te stellen.

Binnen het CvK worden de taken onderling verdeeld. Iedereen doet 
waarin hij of zij goed in is en plezier aan beleeft. In de kerkenraad 
behoren formeel twee ouderling-kerkmeesters te zitten. Bij het vertrek 
van Douwe uit de kerkenraad zijn deze beide plaatsen vacant.

Meer weten? Neem contact op met Hans van der Ros (zie p. 19)

Hanneke Geuzenbroek: “Wil jij deze prachtige uitdaging aangaan? Aangezien er nog 
niemand zich heeft gemeld, kan ik het niet laten om te delen hoe prachtig het is om 
deze taak te mogen vervullen. Het is heerlijk om samen met de kinderen, tieners en 
alle vrijwilligers bij te dragen aan het zijn van een levendige gemeente. Om het samen 
mogelijk te maken dat de kinderen en jongeren zich thuis voelen in de kerk & gevoed 
worden in hun geloof en wederzijds wij als ‘oudere’ gemeenteleden gevoed worden 
door hen.”

De jeugdouderling 
• is de verbindende schakel 

tussen jeugd en jongeren en 
de andere activiteiten in de 
gemeente

Meewerken aan een kerk waar kinderen en jongeren zich thuis 
voelen

Meer weten? Neem contact op met Hanneke Geuzenbroek (zie p. 19)

• bemiddelt, informeert, 
stimuleert

• is de spil in het web in de 
verschillend jeugdactiviteiten

• komt op voor de belangen 
van jeugd en jongeren.

Meewerken aan een gemeente waar het “omzien 
naar elkaar” belangrijk is 
Op termijn wordt een ouderling-pastoraat gezocht. De ouderling-
pastoraat:
• draagt bij aan een goede begeleiding van alle 

bezoekmedewerkers
• stimuleert en ondersteunt groepspastoraat
• is lid van de Kerkgroep Pastoraat waar samen met de twee 

predikanten en twee coördinatoren de grote lijnen worden 
uitgezet

Meer weten? Neem contact op met Nanda Jansen (zie p. 19)

Nanda Jansen: “Ik zoek een collega-
ouderling die plezier heeft in het 
organiseren van pastorale activiteiten, 
die mensen met belangstelling, 
compassie en ook humor tegemoet 
kan treden, en in onze gemeente 
zichtbaar en dienstbaar wil zijn voor wie 
hem/haar nodig heeft.”
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Agenda
Datum Tijd Waar Wat Informatie
elke 
donderdag

10.00 - 
12.00

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en 
een luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 - 
18.00

Vredebergkerk, 
zij-ingang 

Stiltekapel

iedere 1e 
dinsdag

20.00 Wisselend per 
keer

Gesprekskring 30+ Hanneke Monden-
Oosterveld

25 juni 17.00 Oude Kerk Zin op Zondag: Taizévesper Bart Jan 
Modderman

4 juli 16.00 Vredebergkerk zomerinstuif Rika Gerritsen
8 juli 19.30 Vredebergkerk Voorstelling Nathan de Wijze Nanda Jansen
9 juli 17.00 Oude Kerk Zin op Zondag: Klein concert, ensemble 

AtHok
Agnes Schok

23 juli 17.00 Oude Kerk Zin op Zondag: Taizévesper Bart Jan 
Modderman

8 augustus 16.00 Vredebergkerk Zomerinstuif Rika Gerritsen
13 augustus 17.00 Oude Kerk Zin op Zondag: Klein concert,  organist 

Piet Cnossen
Agnes Schok

27 augustus 17.00 Oude Kerk Zin op Zondag: Taizévesper Bart Jan 
Modderman

Van de redactie
Het zomernummer van bijEen kreeg de titel “Levenskunst”. De eerste aanleiding was de kunstroute die begin 
juni altijd in onze dorpen wordt georganiseerd. 

Het interview met de Oosterbeekse kunstenaar Wout Herfkens geeft een inkijkje in zijn werk. Bijzonder is het 
om te lezen hoe hij werkt met afgedankte kruisbeelden en dit werk zo treffend verbindt met het lijden van 
vandaag.

In het hoofdartikel laat Martine Nijveld zien hoe spreuken vaak een bron van levenskunst vertolken.
Verder is er deze keer opnieuw aandacht voor talenten en vacatures in de hoop dat u zich aangesproken 
voelt. Kerk zijn we immers samen?
En natuurlijk wordt u ook geïnformeerd over komende activiteiten. 

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier en horen graag uw reacties.

Hannie Luiten
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Activiteiten
Zomerinstuif
Er zijn verschillende momenten waarop we elkaar ontmoeten, koffiedrinken na de zondagse kerkdienst, het 
inloophuis op donderdagochtend en de maandelijkse kerklunch. Deze momenten worden als zeer waardevol 
en samenbindend ervaren.

De zomer nadert en voor velen is het fijn om ook dan 
ontmoetingsmomenten te hebben. De Kerkgroep 
Pastoraat organiseert op dinsdag 4 juli en op 
dinsdag 8 augustus een Zomerinstuif in een van de 
ruimtes in de Vredebergkerk.

Vanaf 16.00 uur bent u welkom voor een drankje. 
Om ongeveer 17.30 uur gaan we aan tafel om 
samen te genieten van een eenvoudige maaltijd en 
19.30 uur sluiten we af, voor wie dat wil, met koffie of 
thee. Neem gerust uw buurman/buurvrouw of kennis 
mee.

Voor vervoer kan worden gezorgd, graag aangeven 
bij uw aanmelding. Via de Zondagsbrief zullen we u 
nogmaals herinneren aan de Zomerinstuif.

Het zou fijn zijn als u zich van tevoren aanmeldt, u 
kunt zich reeds voor beide data aanmelden bij de 
coördinatoren van wijk Noord en Zuid:
Barbara Elenbaas, 06 53156670 of barbaraelenbaas@
hotmail.com 
Rika Gerritsen, 026 3333872 of rika.gerritsen@xs4all.nl 

Kerkgroep Pastoraat - Rika Gerritsen

Thee met Thema – een preview
Het programma voor het komend seizoen staat inmiddels ‘in de steigers’. Er zijn weer acht bijeenkomsten 
gepland, die plaatsvinden in diverse kerkgebouwen in Oosterbeek en – nieuw – ook in Wolfheze. 

Op 24 september, in de 
Vredebergkerk, kijken we met Leo 
van Weele naar de Canon van 
Renkum en de redenen voor hem 
om deze op te zetten. 

Een maand later, 29 oktober, 
een actueel onderwerp: 
digitale ethiek: op welke manier 
kunnen we de digitale wereld 
benutten zonder er zelf schade 
van te ondervinden? Met twee 
specialisten: Emily Daemen en 
Frank Verschoor, in de Trefzaal 
van de Bernulphuskerk. 

We zijn daarna, op 26 november 
te gast in de Opstandingskerk 
in Wolfheze waar we de 
natuurfilm Wolvenland bekijken 
en in gesprek gaan met enkele 
kenners. 

Op 28 januari 2024 opnieuw 

een actueel thema: burgerlijke 
ongehoorzaamheid, in de 
Vredebergkerk met emeritus-
hoogleraar Kees Schuyt. 

Ook cultuur staat op het 
programma: op 25 februari 
luisteren we in de Remonstrantse 
kerk naar muziek van Leonard 
Cohen en de verhalen daarover 
met Frank Kazenbrood.
 
Democratie en de botsende visies 
daarop is het onderwerp van een 
ontmoeting die we op 24 maart 
in de Vredebergkerk hebben met 
James Kennedy, hoogleraar en 
bekend als columnist van Trouw. 

In april hebben we 
traditiegetrouw een onderwerp 
dat raakt aan de Tweede 
Wereldoorlog: we hebben Aad 
van Egmond te gast in de Oude 

Kerk met het thema Duitse 
vrouwen in het verzet tegen het 
nazi-regime. 

En we sluiten het seizoen af in 
de Remonstrantse kerk met de 
Wageningse hoogleraar Bart 
Gremmen die met ons in gesprek 
gaat over een ethisch kompas 
voor de veehouderij. 

We hopen dat het programma 
opnieuw tegemoetkomt aan 
de belangstelling van velen uit 
onze omgeving en ontmoeten u 
graag bij de open ontmoetingen 
van Thee met Thema op de 
zondagmiddag van 16.00 uur tot 
17.30 uur.

Zomerweek 2023
Voor het derde jaar op rij organiseren een aantal gebruikers van de Ontmoetingskerk in Doorwerth een 
zomerweek. Een prachtig gevarieerd programma van zaterdag 19 augustus tot en met zondag 27 augustus. 
Iedere dag is er ruimte voor gebed, een lezing, muziek en creativiteit. In de zondagsbrief en op de website 
zullen we vermelden waar u alle informatie kunt vinden.  
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Nathan de Wijze
In het kader van het 50-jarig 
jubileum van de Raad van Kerken 
Oosterbeek Wolfheze Doorwerth 
Heveadorp biedt de Raad u de 
gratis voorstelling Nathan de Wijze 
van Kees Posthumus en Henk van 
Glabbeek aan.

Welk geloof heeft het bij het 
rechte eind? Welke gelovige 
heeft de waarheid in pacht? 
Nathan, een wijze, Joodse man 
ten tijde van de kruistochten, 
zoekt naar een antwoord. Hij 
vindt dat in de parabel van de 

drie ringen. Een vader bezit een 
kostbare ring met een wonderlijke 
werking. Aan welk van zijn drie 
zonen zal hij de ring schenken?

Dit is het centrale thema van het 
toneelstuk, dat Gotthold Efraim 
Lessing schreef in de zeventiende 
eeuw. Als zijn artikelen over 
tolerantie en godsdienstvrijheid 
verboden worden, besluit hij er 
een toneelstuk over te schrijven. 
Het werd een klassieker in het 
Duitse theater.

Verhalenverteller Kees Posthumus 
en musicus Mehdi Golshanzadeh 
brengen met hun versie van het 
oude toneelstuk een verhaal 
over verbinding, tolerantie en 
humaniteit. Met een knipoog naar 
de moderne tijd. Met prachtige, 
meditatieve Oosterse muziek. Met 
verrassende plotwendingen en 
een onverwachte ontknoping.

Kees Posthumus is 
verhalenverteller. Mehdi 
Golshanzadeh bespeelt 

Kees Posthumus

Mehdi Golshanzadeh

verschillende Oosterse 
instrumenten, zoals de tar en de 
daf. De regie is in handen van 
Heleen Hennink.

Wees welkom op zaterdag 8 juli 
2023 in de Vredebergkerk. De 
inloop is vanaf 19.00 uur, en de 
voorstelling start om 19.30 uur – na 
afloop bieden wij u graag een 
drankje aan. De toegang is gratis.

Kerklunch
De laatste lunch voor de zomer was op 16 mei. We kijken terug op een 
seizoen waarin we maandelijks met 25-30 personen veel gezelligheid 
hebben ervaren aan de kerklunch-tafels. 

We maken even een paar maanden “pas op de plaats” en starten in 
september weer. Dan, in verband met Prinsjesdag, op de vierde dinsdag, 
26 september. Maar vanaf oktober weer elke derde dinsdag van de 
maand. We hopen u weer te ontmoeten aan tafel en nodigen u van 
harte uit, zéker ook als u nog niet eerder aanwezig was. In het volgende 
kerkblad leest u meer over de plannen voor het nieuwe winterseizoen. 
Een mooie zomer gewenst!

Rike van den Berg, Philippine Matser, Greet van Roest.

De voorbereidingen voor 
het volgende seizoen zijn 
vergevorderd. Het zal gaan over 
“Kernbegrippen in de Tenach”.

Daarmee bedoelen we in te 
gaan op de betekenis van een 
aantal belangrijke woorden in 

de Bijbel (bijvoorbeeld: Hemel 
en aarde, Gods knecht en Gods 
zoon, Messias).

We willen wat er in onze kerken 
over gezegd wordt, leggen naast 
wat het in de Joodse Bijbel (de 
Tenach) betekent. Dat begint bij 

correct vertalen, maar gaat ook 
over wat er mee samenhangt, 
in cultuur en tijd. Een soort “aap, 
noot, mies” van het bijbellezen.

Meer informatie volgt in 
september.

Leerhuis Oosterbeek 2023 – 2024
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Kerken herdenken slavernijverleden 
Op 8 juni stond onderstaand bericht in de 
Gelderlander: De Nederlandse kerken herdenken 
op 30 juni in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de 
afschaffing van de slavernij. In de dienst wordt 
het leed dat de tot slaaf gemaakte mensen is 
aangedaan, benoemd, zegt de Raad van Kerken. 
Ook wordt schuld beleden voor de rol die kerken 
hebben gespeeld in de tijd van de slavernij.
Vooruitlopend op deze herdenking sprak ds. de 
Reuver, scriba van de generale synode van de 
Protestantse Kerk Nederland, al een overdenking uit.
Hieronder enkele delen uit zijn overdenking:

Voor God gelijk
Het onderliggende thema van slavernij is racisme: 
het benadelen of uitsluiten van mensen op basis 
van huidskleur of afkomst. In de slavernij werd 
dat concreet met een ‘superieur ras’  - de witte 
Nederlanders/ Europeanen - en een zogenaamd 
‘inferieur ras’: de slaven van Afrikaanse herkomst, 
waarbij de eerste groep de tweede inzette voor 
eigen gewin. Als kerk hadden we toch beter moeten 
weten.

Bijbel en ontmoeting
Wat is er nodig om dit te veranderen? Om oprechte 
gelijkwaardigheid ten opzichte van anderen te 
ervaren? In de eerste plaats: de Bijbel laten spreken. 
Voor God zijn alle mensen gelijk. In Genesis 1 
staat dat God ieder mens als zijn evenbeeld heeft 
geschapen. Galaten 3, nogmaals, maakt het nog 
concreter: in Christus zijn er geen Joden of Grieken, 
slaven of vrijen, mannen of vrouwen. Zodra je de 
ander ziet als minderwaardig, als iemand over wie je 
mag heersen, heb je de Bijbel tegenover je.

Overigens is dit principe ook uitgewerkt in de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  
Goed om dit keer op keer - in de kerk en daarbuiten 
- te benadrukken. Daar zijn moderne profeten voor 
nodig. Vrouwen en mannen als Martin Luther King, 
die mensen bewust maken van waar ze mee bezig 
zijn, die ‘het volk terugroepen’, zoals je dat ook in de 
Bijbel ziet, zodat uiteindelijk structuren veranderen. 

Leer elkaar kennen
Wat de kerk, in de tweede plaats, moet stimuleren 
is persoonlijke ontmoetingen tussen mensen van 
verschillende komaf. Uit de slavernijgeschiedenis zijn 
verhalen bekend van slavenhouders die een band 
kregen met hun slaaf. Ze leerden elkaar kennen 
waardoor de machtsverhouding werd doorbroken. 
Door alleen maar óver mensen te praten, ontstaan 
er beelden. Je voelt je dan al snel beter. Als je elkaar 
daadwerkelijk ontmoet, wordt de ander een mens 
van vlees en bloed, net als jijzelf. Dan ontdek je dat 
het maar net is waar je wieg heeft gestaan en dat 
het net zo goed omgekeerd had kunnen zijn: dat die 
ander hier in Nederland was opgegroeid en jij in een 
wankel vluchtelingenbootje de Middellandse Zee 
was overgestoken. 

Deze wederkerigheid gaat verder dan ons 
ontfermen over kwetsbare vluchtelingen. Gelukkig 
kent de Protestantse Kerk talloze initiatieven die 
mensen uit verschillende culturen samenbrengen. Al 
die afzonderlijke ontmoetingen kunnen samen iets 
moois teweegbrengen.

Joke Weening

Beeld uit het PKN-rapport over het slavernijverleden van de kerk



Leven is vragen

wachten verdragen

zwoegen en zwijgen

antwoorden krijgen

waarom je niet vroeg.

Leven is kijken

elkaar verrijken

opnieuw beginnen

leren beminnen

spontaan als een kind

Liedboek 830, vers 2 en 5

Henk Jongerius



www.manonvanlent.nl     06 15 50 03 51 
Sint Bernulphusstraat 13D 6861 GS Oosterbeek 

Zet je huid aan het werk! 

Kom langs  
voor een persoonlijke 
huidmeting + advies 

Ruud Smit Vis & Vis
Weverstraat 25

Oosterbeek
Tel: 026-333 25 17

E-mail: info@visenvis.nl
www.visenvis.nl

Automobielbedrijf 
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek 
T: 026 334 20 37

E: vragen@autohooijer.nl

Verkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s, alle 
merken
Verzorging van totaal 
onderhoud van uw auto

Uw partner voor
verduurzaming

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644

AARDAPPELEN 
GROENTEN & FRUIT
FRUITMANDEN
SPECIALITEITEN
ALLE GESNEDEN EN 
PANKLARE GROENTEN 
EN RAUWKOST

Richard van 
de Weerd
Weverstraat 21

Tel. : 026-333 48 90
Oosterbeek

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek 
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG 
ONDERHOUD - BESTRATING

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134

6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl

DEALER SERVICE DEALER

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

 www.oudekerkoosterbeek.nl

Stichting Vrienden 
Oude Kerk 

- WORD VRIEND -

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de 
secretaris van de Kerkgroep 

Beheer
zie p. 19 voor de 

contactgegevens
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Kerkenraad

Wie is Gerard Groot 
Zwaaftink?
Geboren (1953) en 
opgegroeid in Arnhem, heb ik 
gestudeerd in Eindhoven en 
ben daarna gaan werken bij 
EGM architecten in Dordrecht. 
Daar zijn wij, mijn echtgenote 
Erika en ik, ook gaan wonen 
en hebben er drie dochters 
grootgebracht. Als architect ontwierp ik vooral 
academische ziekenhuizen. Later werd ik mede-
eigenaar van het bureau en directielid. 
Kerkelijk begon de betrokkenheid door de 
studentenkerk in Eindhoven. Ik leerde daar het 
inspirerende werk van Karl Barth en Miskotte 
kennen in een oecumenische omgeving met veel 
liederen van Oosterhuis. In Dordrecht werden wij 
in de hervormde wijkgemeente Sterrenburg actief 
in de groep huis-catechese, later onder andere 
werkgroep werelddiaconaat (contacten Zuid-
Afrika) en ik werd gevraagd voor het ambt diaken 
en vertegenwoordigde onder andere onze wijk in 
de centrale diaconie van Dordrecht.

Wie is Andrea Gnoth?
Mijn naam is Andrea en ik 
ben getrouwd met Henk. 
Wij hebben vier kinderen die 
inmiddels allemaal het huis uit 
zijn. Sinds 2021 woon ik weer in 
Doorwerth. Ik ben opgegroeid 
in Ochten en vanaf 1980 
in Oosterbeek. Vanaf mijn 
18e jaar heb ik door heel 

Nederland gewoond, maar ben steeds naar 
Oosterbeek teruggekomen. In deze gemeente 
ben ik al jeugdouderling geweest en heb twee 
musicals mee georganiseerd. 
Van origine ben ik diëtist, maar voor mijn 50e jaar 
ben ik weer gaan studeren, heb mijn universiteit 
gehaald en werk nu op landelijk niveau voor de 
organisatie en bekostiging van de zorg. Mijn geloof 
beleef ik heel graag met andere mensen en ik 
ben daarom actief in de kerk. Het overnemen 
van de taak van Hannie Luiten als communicatie-
ouderling past goed bij mij. Ik houd van mensen, 
ben nieuwsgierig en respecteer ieders eigen 
persoonlijke kwaliteiten.

Na het uitkomen van het vorige nummer van “bijEen” zijn er twee gemeentebijeenkomsten geweest. 
Wat is het fijn om te merken hoe u als gemeenteleden meedenkt, meeleeft met alles wat er in en om de kerk 
gebeurt. Vragen rond de kosterswoning, rond de energiemaatregelen, bemensing van het kerkelijk bureau. 
Maar ook rond de eredienst: hoe houden we de vieringen voor iedereen tot een moment van vreugde, 
oplading, samen-zijn en samen-zingen. 

Vooral bij de bijeenkomst over 
“Veelkleurig vieren” werd duidelijk 
hoe verschillend we kunnen, 
maar ook mogen beleven. 
Natuurlijk kunnen we niet iedere 
week iedereen een even intense 
beleving binnen de viering 
meegeven. Maar samen kerk-
zijn, samen God ontmoeten 
op onze eigen manier door te 
zingen, bidden, luisteren naar 
de overdenking, de ontmoeting 
bij een kopje koffie of thee, dit 
kwam allemaal langs tijdens de 
bijeenkomst op 16 mei. 

De voorbereidingscommissie 
gaat verder met de aangereikte 
punten, hierover hoort u 
binnenkort meer. Een kerk voor 
iedereen, waar ieder zich thuis 
voelt. Daar gaan we voor. In 

het najaar zal er een nieuwe 
bijeenkomst zijn.

Afscheid en bevestigen
Op zondag 2 juli wordt in de 
viering afscheid genomen van 
twee ambtsdragers: van Hanneke 
Geuzebroek, voorzitter van de 
Kerkgroep Jeugd en van Douwe 
de Vries, ambtsdrager binnen het 
College van Kerkrentmeesters. 
Beiden hebben zich vol 
overgave ingezet om hun taak 
te vervullen. Nu dragen ze het 
graag over aan anderen. Die 
morgen zullen Gerard Groot 
Zwaaftink worden bevestigd 
als diaken en Andrea Gnoth 
als communicatie ouderling. Zo 
vindt iedereen een plekje, waar 
zijn of haar talent het best tot 
zijn recht komt. In deze viering 

zal er ook aandacht zijn voor de 
jeugd: jongeren die doorstromen 
van kindernevendienst naar de 
tienergespreksgroep. Mooi om 
te zien dat jongeren deze stap 
zetten, zij zijn immers de toekomst 
van de kerk?

Nieuwe Bijbelvertaling 2021
We zijn inmiddels gestart met 
deze nieuwe vertaling. Er ligt 
een mooie bijbel op de kansel, 
waar iedere zondag uit gelezen 
wordt. Begin oktober zal 
dominee Martine Nijveld op een 
avond een toelichting geven 
over deze bijbelvertaling. Als u 
geïnteresseerd bent, kunt u in 
september hier meer over lezen in 
de zondagsbrief.

Jenneke Bal
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Rondom de diensten

Bij de collecte voor zondag 30 juli: Stichting Leergeld
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Leergeld wil op een duurzame manier 
investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de 
samenleving terecht dreigen te komen.

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale 
uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale 
financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan 
kinderen van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen  

 aan binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook 
deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis 
ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig 
participeren in de samenleving. Door deze kinderen 
niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen 
dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor   

   gaat betalen.

Als gevolg van de groei van 
de organisatie bestaat het 
klantenbestand inmiddels uit ruim 
800 klanten. 

De afgelopen jaren is een 
stijgende lijn in de inschrijvingen 
bij de Kledingbank te zien. Dit 
laat zien dat er grote behoefte 
is aan de ondersteuning 
die de Kledingbank biedt, 
namelijk het verstrekken van 
een belangrijke basisbehoefte: 
kleding voor mensen die het hard 
nodig hebben maar dit door 
onvoorziene omstandigheden 
momenteel zelf niet kunnen 
betalen.

Om de continuïteit van de 
Kledingbank te kunnen 
garanderen is een samenwerking 

Bij de collecte voor zondag 2 juli: Stichting Kledingbank
De Kledingbank Wageningen is er voor iedereen in en rond Wageningen die door omstandigheden niet in 
de gelegenheid is om (voldoende) kleding te kopen. Sinds de oprichting van Kledingbank Wageningen in 
februari 2010 is de Kledingbank een belangrijke en steeds groter wordende vrijwilligersorganisatie geworden 
voor inwoners van Wageningen en omstreken.

aangegaan met Ikzorg uit 
Wageningen. Ikzorg biedt 
aan mensen voor wie dat niet 
vanzelfsprekend is dagactiviteiten 
aan. Deze activiteiten zijn erop 
gericht om een meer herkenbare 
dag-structuur aan te brengen 
en met begeleiding bezig te zijn 
met activiteiten die niet alleen 
gezellig, maar ook zinvol zijn. 

Bij de uitvoering van deze 
activiteiten hebben cliënten de 
mogelijkheid om in een sociale 
omgeving bezig te zijn en te 
werken aan eigen doelen.

Autodienst
In de zondagsbrief kunt u 
lezen wie er dienst heeft op 
de betreffende zondag.
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Info Protestantse Gemeente Oosterbeek - Wolfheze 
Adressen kerkgebouwen

Oude Kerk  
Benedendorpsweg 134 

Vredebergkerk 
Van Toulon van der Koogweg 3 
026 3333415

Het Schild  
Wolfhezerweg 101

Kerkblad bijEen:
Komend nummer loopt van 
31 augustus t/m 26 oktober 
2023. 

Inleveren kopij uiterlijk 16 
augustus om 20.00 uur: 
kerkblad@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl

N.B. De redactie behoudt zich 
het recht voor lange stukken in 
te korten

Zondagsbrief: 
kopij inleveren elke donderdag 
tot 9.00 uur: zondagsbrief@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Beamergroep: 
beamer@pkn-oosterbeek- 
wolfheze.nl

Bijdrage bijEen:  
NL38 RABO 0373 7266 94   
Prot. Gemeente Oosterbeek-
Wolfheze Kerkblad

Drukker Editoo

Ds. Irene Pluim                  026 8441279
               woensdag vrije dag
Werkgebied ten zuiden van de Utrechtseweg
 en adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek 
Adres Benedendorpsweg 136, 6862 WP Oosterbeek
 ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Ds. Martine Nijveld  06 16733742 of 026 8408362
  woensdag vrije dag                                    
Werkgebied ten noorden van de Utrechtseweg en Wolfheze
Adres Prins Hendrikstraat 11, 6862 GX Oosterbeek
 ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkelijk Bureau  van Toulon van der Koogweg 3
 6862 EB Oosterbeek 026 3333094
Openingstijd donderdag 10.00 – 11.30 uur 
Postadres postbus 26, 6860 AA Oosterbeek
 kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkenraad
Voorzitters mw. Cathrien Batterink 06 23196159   
 dhr. Pieter Stolwijk  06 23460068
Scriba mw. Jenneke Bal-Oosterbeek 06 25037321
 scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl           
Kerkgroep Beheer
Voorzitter a.i. dhr. Hans van der Ros 026 3391722
Secretaris mw. Heleen Wiersema-Groenveld   06 27318964
 kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter mw. Hannie Nusselder 026 3342296
 diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl  
Secretaris mw. Jannie van Doorn 026 3333854
 diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter dhr. Gerard Batterink     026 3334552
 zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, m.v.v. ZWO
Kerkgroep Communicatie
Coördinator a.i. mw. Hannie Luiten 026 7370475
 communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                          
Kerkgroep Diensten en Vieringen 
Coördinator mw. Martine Deetman 026 8405212
 diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                                
Kerkgroep Jeugd
Contactpersoon   mw. Hanneke Geuzebroek 06 45838873
                                 jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkgroep Pastoraat
Secretaris               mw. Nanda Jansen 06 13874349
                               pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente
 mw. Anne Veenstra                                  06 42803204 

De redactie doet zijn uiterste best 
om van alle teksten en foto’s de 
rechthebbende te achterhalen. 
Hebt u toch nog vragen, laat het de 
redactie weten.

 anneveenstra.vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl



Zondag 25 juni 2023
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim, Avondmaal
Zondag 2 juli 2023
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld, overstapdienst  
  en bevestiging ambstdragers
Het Schild 19.00 uur mw. A. Mosterd, Arnhem
Zondag 9 juli 2023
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim
Zondag 16 juli 2023
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. T.M.C. Bos
Zondag 23 juli 2023
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim 
Zondag 30 juli 2023
Vredebergkerk 10.0 uur* revd. D. E. de Vries
Zondag 6 augustus 2023
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld
Het Schild 19.00 uur revd. D.J. de Vries
Zondag 13 augustus 2023
Vredebergkerk 10.00 uur* mw. B. Elenbaas
Zondag 20 augustus 2023
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M. E. Nijveld
Zondag 27 augustus
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I. M. Pluim, Avondmaal
Zondag 3 september
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld
Het Schild 19.00 uur mw. A. Mosterd. Arnhem

tt

Overzicht van de kerkdiensten 

Andere diensten/vieringen 
Opstandingskerk: zondagmorgen om 
10.30 uur (Pro Persona)
De Sonnenberg: elke eerste donder-
dag van de maand om 18.30 uur 
Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken)
Remonstrantse Kerk: elke vrijdagmid-
dag van 12.00 - 12.20 uur Coventry-
gebed (Raad van Kerken)

De met een * aangegeven 
dienst wordt uitgezonden via de 
kerktelefoon; en via internet:  
www.kerkomroep.nl, zoek op 
plaatsnaam Oosterbeek – 
Vredebergkerk / Oude Kerk

De banier van de  Raad van Kerken

www.pkn-oosterbeek.wolfheze.nl

Bij de herdenking op 4 mei

De vragen bij een GemeenteavondDe nieuwe Paaskaars


